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Erediensten 
 

      Juli 
 

Zondag  7  Hoek   ds. Saskia Ketelaar     10.00 uur 

     Dienst van Schrift en Tafel 

 

Zondag 14  Hoek   mevr. Helen Blow     10.00 uur 

     

Zondag 21  Hoek   dhr. Henk Siersema     10.00 uur 

  

Zondag 28  Hoek   pastoraal werker Peter Morée   10.00 uur 

 

      

      Augustus 
 

Zondag  4  Hoek   ouderling mevr. Ada Dieleman  10.00 uur 

      

Zondag 11  Hoek   ds. Cor de Beun      10.00 uur 

  

Zondag 18  Hoek   ds. Wim Jansen     10.00 uur 

  

Zondag 25  Hoek   drs. Kelly Keasberry     10.00 uur 

      

 

      September 
 

Zondag  1  Hoek   ds. Saskia Ketelaar      10.00 uur 

     Scheppingszondag 

    



Pastorale gedachte 
 

In mijn werk als pastoraal werker bezoek ik mensen met demen-

tie die nog thuis wonen met een partner of in een verpleeghuis 

wonen. 

-Dementie kent verschillende stadia: 

*Lichte dementie – fase van het bedreigde ik 

  Iemand beseft dat hij de controle verliest, dat dingen verkeerd 

  lopen 

*Matige dementie – fase van het verdwaalde ik 

  Problemen met oriëntatie van tijd en ruimte, van bekende  

  handelingen weet iemand de volgorde niet meer, gedachten 

  kunnen niet goed meer verwoord worden. 

*Ernstige dementie: fase van het verborgen ik 

  Iemand kan dagelijkse bezigheden niet meer uitvoeren, volledig  

  hulpbehoevend, herkent omgeving of familie niet meer, eigen 

  innerlijke wereld, nog wel reactie. 

*Diepe dementie: fase van het verzonken ik 

 

Van Petra van Oosten, Geestelijk verzorger bij SVRZ, kreeg ik 

handvatten aangereikt hoe je contact kunt maken en houden 

met iemand met dementie. 

* neem de tijd om contact te maken, probeer iemand kalm en 

   rustig te benaderen 

* oogcontact! Niet gelijk beginnen met praten 

* zoek gelijke hoogte met iemand 

* aanraken: vasthouden van hand, iemands arm even aanraken  

* stel jezelf voor, ook als je eerder geweest bent 

* praat niet harder dan nodig is, spreek langzaam en duidelijk 

* korte zinnen, concrete taal, niet te veel, overvraag iemand niet 

* wordt nooit kinderachtig of betuttelend, toon respect 

* let bij alles wat je doet of zegt op de reactie van de ander 

 



* wees niet te bezorgd als dingen anders gaan dan verwacht 

* sluit aan op het woordgebruik van de ander, “papegaaien” 

* beweeg mee met wat een ander zegt of doet    

* het gaat vaak om het moment, dat is waardevol  

* maak je bezoek niet te lang, half uur of korter 

* blijf komen, herhaal je bezoek 

 

a. Pastoraat en dementie 

* Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit Gods omzien naar ons: 

   Het is een ontmoeting van mens tot mens. En een ontmoeting 

   van God en mens. 

* trouw: de moed om je gezicht te laten zien  

* echtheid: niet te enthousiast of te betuttelend  

* openheid om je door de ander te laten raken, niet alleen 

maar 

   eenrichtingsverkeer 

* (innerlijke) rust: pas je stemvolume en je beweging aan 

* meebewegen: niet corrigeren, niet vasthouden aan hoe 

de  

   ander was, maar aansluiten bij wat de ander zegt of doet 

* Het gaat om een vorm van contact waarin je deelt wat er op dat 

   moment is: “het ogenblik bewonen”. 

 

b. Dementie en geloof 

-  Levensvragen/geloofsvragen 

   Geloven heeft ook een abstract karakter, doet een beroep op je 

   denkvermogen. 

   In gesprek gaan over geloof wordt moeilijker. Verbanden leggen 

   lukt niet meer: Als ik het moeilijk heb, mag ik op God  

   vertrouwen. Je bent God vergeten. Of je bent bang dat God  

   gaat vergeten. Je verliest jezelf. 

-  Vaste gewoonten worden minder vast: kerkgang geeft soms  

   te veel prikkels, bidden voor of na het eten wordt vergeten 



 

-  Hoe kan geloof iemand met dementie ondersteunen, met 

   hulp van anderen: 

* bronnen aanboren: Bijbeltekst, l ied, kaars aansteken,  

   gedicht 

* hierdoor: opnieuw verbindingen leggen tussen gevoel en 

   geloofszekerheid 

* hierdoor: herkenning van het (vroegere) zelf, “religieus 

   reminisceren” > veiligheid 

* emoties krijgen een plek. Geloof is meer dan cognitieve 

ken 

   nis. Liederen, psalmen en bekende gebaren (zegen, kaars e.d.)  

   zijn geladen met gevoel en betekenis 

* Belangrijk om bij de geloofsgemeenschap te blijven  

   horen 

 

c. Dementie en kerk 

-  Aandacht: 

* Vergeet de mantelzorgers niet. 

 

-  Verdere informatie over dementie: 

* Annemarie Roding-Schilt: Pastoraat en dementie. Kok Boeken 

   centrum 2023 

* Tim van Iersel: God vergeten. Gedachten over geloof en de 

   mentie. Kok Boekencentrum 2019 

* www.alzheimer-nederland.nl, www.hersenstichting.nl 

 

 

Peter Morée 

Pastoraal werker PG Philippine/Sas van Gent/Sluiskil en PG Hoek 

 
                       



Vanuit de kerkenraad.  

 

Stand van zaken samengaan PG Hoek en  

PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. 

 

Zondag 23 juni 2024 hebben we na een uitvoerige en inspirerende 

toelichting vanuit de werkgroep ‘naam nieuwe gemeente’ samen 

een keuze mogen maken uit een viertal namen. 

Spannend en nu afwachten tot startzondag 15 september 2024 

wanneer de nieuwe naam officieel bekend zal worden gemaakt. 

Een woord van dank aan Dagmar Elve, Mieke Verplanken en  

Marinka Mahu is zeker op zijn plaats voor hun werkzaamheden. 

Opnieuw een tastbare stap in ons gezamenlijk proces tot samen-

gaan per 1 januari 2025. 

Als gezamenlijke kerkenraden willen wij u ook middels dit bericht 

bijpraten over de overige processtappen binnen de eerder gepre-

senteerde tijdlijn.  

Planning was om eind juni 2024 gemeenteberaad te houden over 

concept plaatselijke regeling, missie en visie en het concept be-

leidsplan. 

Alle drie deze concepten zijn inmiddels gereed en behandeld in on-

ze gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 11 juni 2024.  

We staan eigenlijk al aan de start van de zomervakanties en daar-

om hebben we besloten om dit gemeenteberaad te verplaatsen 

naar zondag 22 september a.s. zodat we met zoveel mogelijk ge-

meenteleden aanwezig kunnen zijn. 

Dit uitstel past prima in de voorliggende tijdslijn en bijbehorende 

resterende stappen. 

 

Met vriendelijke groet namens beide kerkenraden. 

Ada Dieleman 

Albert van Leeuwen 

 



Zondagsbrief PG Hoek. 

 

Al geruime tijd wordt de wekelijkse zondagsbrief via een email  

verzonden aan onze gemeenteleden waarvan hun emailadres bij 

onze scriba bekend is. 

Naast informatie over de komende eredienst bevat deze zondags-

brief allerlei actuele aanvullende informatie over de volgende 

dienst, mededelingen, bijzondere activiteiten en zeker ook informa-

tie over het proces van samengaan per 1 januari 2025. 

Indien u deze zondagsbrief ook wilt ontvangen dan graag uw e-

mailadres doorgeven aan onze scriba via 

 scribaPSS@protestantsegemeente.nl . 

 

Voortgang herbestemming kerkgebouw Sluiskil. 

 

In de Schakel van mei – juni 2024 hebben we geschreven over de 

voortgang herbestemming van het kerkgebouw Philippine.  

Uit contact met de projectontwikkelaars hebben we alleen terug 

gekregen dat er momenteel rondom het kerkgebouw Sluiskil nog 

geen verdere ontwikkelingen zijn.  

De afspraak is dat zodra er nieuws te melden is we verder op de 

hoogte worden gebracht. Voorlopig afwachten dus. 

 

Goedkeuring jaarrekeningen 2023 Kerkbeheer en Diaconie. 

 

Vanuit het CCBB ontvingen we voor beiden een schriftelijke goed-

keuring voor de jaarrekening 2023 zonder verdere op- of aanmer-

kingen. 

 

mailto:scribaPSS@protestantsegemeente.nl


Tentdienst zondag 8 september 2024 in Sluiskil. 

 

Deze bijzondere oecumenische dienst willen we juist dit jaar om 

bijzondere redenen meevieren. We komen later terug met een vol-

ledig programma.  

Ds. Saskia Ketelaar heeft haar medewerking al toegezegd. 

 

Gesprek kerncontacten. 

 

Op 8 juni 2024 hebben we samen met onze kerncontacten de ach-

terliggende periode geëvalueerd vanuit wat werkt goed en wat kan 

eventueel beter. 

Algemene conclusie: vele zaken lopen goed dankzij inzet van vele 

vrijwilligers, hier en daar kunnen nog kleine verbeteringen plaats-

vinden. 

Zonder vrijwilligers zeker geen kerkgemeenschap, we zijn alles en 

iedereen hierbij betrokken zeer dankbaar voor jullie inzet binnen 

de kerk en lokale samenleving.  

We gaan hier nog eens specifiek bij stilstaan en wel op donderdag-

avond 19 september a.s. Uitnodiging en programma volgt nog, 

graag wel alvast deze datum vrijhouden in jullie agenda. 

 

Vakantie zomer 2024.  

 

We staan voor een nieuwe vakantieperiode en wat is er veel ge-

beurd sinds de zomer van 2023 ver weg maar ook dichtbij. Vele 

positieve ontwikkelingen maar helaas ook veel treurnis in onze sa-

menleving.  

 

Oorlogen waar geen eind in zicht is en de mondiale dreiging steeds 

verder toeneemt. Talloze vaak onschuldige slachtoffers en vernie-

ling van eigendommen met als gevolg verlies van huis en haard en 

daardoor veel vluchtelingen zonder vooruitzichten. 

 



Natuurgeweld: extreem weer, natuurbranden, aardbevingen met 

ook hier veel onschuldige slachtoffers en verlies van persoonlijke 

bezittingen. 

 

Intolerante samenleving, iedereen kent het begrip tolerantie maar 

weet vervolgens niet wat je daar mee aan moet. Intolerantie komt 

in veel verschillende vormen voor, de duidelijkste zit vaak achter 

de anonimiteit van sociale media. Het moeilijke is dat veel uitingen 

van intolerantie vaak beter verstopt zijn. Soms zijn het slechte leu-

gens, zoals de ‘rechtvaardiging’ van Rusland om Oekraïne aan te 

vallen.  

 

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen.  

Het gaat goed met Nederland, de economie bloeit en de meeste 

Nederlanders zijn gelukkig. De levensverwachting blijft stijgen en 

80 procent van de mensen voelt zich gezond. Ook de democrati-

sche rechtsstaat is voor vele Nederlanders nog steeds een sterk 

punt.  

 

Dichterbij huis het positieve verloop van ons gezamenlijk proces, 

met de kerkenraad en de gemeenteleden van de PG Hoek, tot een 

officieel samengaan per 1 januari 2025. En vanuit ons huidig ge-

voel dit al te zijn. 

 

Kortom vele (persoonlijke) zaken om bij stil te staan of dankbaar 

voor te zijn. 

 

Geniet van uw welverdiende vakantie met wellicht ook ruimte voor 

bezinning en gebed. 

 

Met vriendelijke groet. 

Kerkenraad PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 



Collecten Juli en Augustus 
 

7 juli   Vakantietasjes Zeeuws Vlaanderen 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet 

op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet.  

Kerk in Actie organiseert in 2024 opnieuw Actie Vakantietas, waar-

mee kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio 

blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen.  

De diaconieën van  Zeeuws Vlaanderen doen hier al verschillende 

jaren aan mee.  

We hebben  hiervoor contact 

gezocht met de voedselbank. 

Voor elk kind van drie tot vijftien 

jaar uit deze gezinnen wordt een 

persoonlijk tasje gevuld met 

spullen voor de zomervakantie. 

De tasjes worden de laatste 

schooldag voor de zomervakan-

tie uitgedeeld.  

Deze collecte wordt van harte bij 

u aanbevolen.                                   

 

 

14 juli  Gevangenenzorg kindercadeau 

Kinderen  van gevangenen mogen op aandacht en bezoek reke-

nen.  

Voor de kinderen van gevangenen is er het Kinder-

cadeauprogramma. Hierbij kunnen gevangenen een cadeau bij 

hun jarige kind laten bezorgen door een vrijwilliger. Al deze pro-

gramma's zijn er op gericht om een brug te slaan tussen gevange-

nen en de maatschappij. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen 

deze programma's doorgang vinden.   



21 juli  Leger des Heils 

Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewik-

kelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er bestaat armoede, 

uitsluiting en eenzaamheid. Tegelijkertijd is er vraag naar zinge-

ving, spiritualiteit en verbondenheid. Er staat druk op persoonlijke 

levens en de planeet. 

Met onze laagdrempeligheid en doe mentaliteit zijn wij onvoor-

waardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Wij zijn in Neder-

land actief vanuit 431 vestigingen, w.o. hulpverleningslocaties, 

buurthuiskamers, (kleding)winkels en geloofsgemeenschappen.  

Wij zijn in 133 landen actief. 

 

 

28 juli  Voedselbank Zeeuws Vlaanderen 

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk van wat er vanuit 

uit het distributiecentrum uit Tilburg gebracht wordt en wat we 

krijgen bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. Verder zijn 

wij afhankelijk van bijvoorbeeld particulieren die hun kerstpakket 

aanbieden of particulieren met die een volkstuintje met verse 

groente hebben. Daarnaast zijn er vele diaconieën en Caritasinstel-

lingen van kerken uit de regio die ons steunen.  

 

 

4 oktober ZWO Delta voor Colombia 

Kom in actie voor Colombia. Een land waar het verschil tussen arm 

en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burger-

oorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente 

vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk geweld is 

en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achter-

gesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie om kin-

deren en christenen te leren hoe samenleven ook anders kan. 

 



11 oktober  Changing Stories 

In onze ervaring met het werken met ontheemde kinderen zijn we 

veel niet-begeleide minderjarigen tegengekomen die alleen door 

de kampen en straten navigeerden.  

Deze jonge mensen ondernemen een gevaarlijke reis naar veilig-

heid zonder de steun van hun ouders. Helaas worden ze vaak ver-

keerd begrepen of ten onrechte gestigmatiseerd.  

Het zijn echter gewoon jonge volwassenen die begrip en hulp no-

dig hebben.  

We willen dit verhaal veranderen door hen te helpen zichzelf te 

uiten en hun innerlijke wereld, dromen en hoop te laten zien. 

 

18 oktober  Stichting Hulp Oost Europa 

Toekomst voor kinderen in Oekraïne 

Krisztina is een zesjarig meisje in de Unterkarpaten, West-

Oekraïne. Ze zit op de kleuterschool en kan goed leren.  

‘s Ochtends als ze op school komt, doet ze haar laarsjes uit en 

krijgt ze pantoffels aan. Ze wast ook haar handen.  

Dan begint de schooldag, met eerst een vertelling uit de Bijbel. 

Daarna wordt er drinken, koek en wat fruit gegeten. Dat vindt ze 

heerlijk, vooral het fruit. Na de schrijfles mag haar klas naar buiten 

om te spelen, dan nog de tekenles en de lunch, wat eigenlijk een 

warme maaltijd is. Dan moet ze ook haar tanden poetsen, dat is ze 

thuis niet gewend. Maar nu doet ze het thuis ook.  

Zo worden ROMA kinderen op allerlei manieren  geholpen. 

 

25 oktober  Artsen zonder grenzen 

Artsen zonder Grenzen is een internationale hulporganisatie die 

zich inzet voor het verlenen van medische hulp aan mensen in 

noodsituaties en conflictgebieden over de hele wereld.  

Deze humanitaire organisatie bestaat al meer dan 50 jaar en heeft 

als doel om directe medische hulp te bieden aan mensen in nood, 

ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.  

Dit is alleen mogelijk dankzij de steun van giften. 



Wij gedenken  

 
Mien de Braal – Jansen ~  Wilhelmina  ~ 

 

Op vrijdagochtend 7 juni is rustig weg gegleden uit het leven: 

Mien de Braal – Jansen na bijna 70 jaar huwelijke met Jan Adriaan 

de Braal. 

Mien werd op 11 juni 1933 in Rotterdam geboren waar ze de  

afschuwelijke hongerwinter mee maakte.  

Door het werk van haar vader kwam ze in Terneuzen wonen.  

Bij de Lofstem heeft ze haar Jan ontmoet en muziek is altijd be-

langrijk gebleven in hun leven.  

Eerst werd er ingewoond en daarna woonden ze in een huisje in 

de Nieuw-Neuzenpolder. De kinderen Dirk, Gerrie en Heleen zijn 

daar geboren.  

Hun huis werd onteigend vanwege de bouw van het sluizencom-

plex van Terneuzen en Jan vond werk in de Glasfabriek in Sas van 

Gent dus verhuisden ze naar Sas van Gent. Daar is Peter geboren. 

Mien was een lief mens Als je ruzie met haar had, dan had je dat 

aan jezelf te danken.  

Ze is altijd actief geweest in de kerk en in “de Redoute”. Ze maak-

te roosters voor de vrijwilligers en organiseerde de kerkdiensten. 

Altijd zorgen voor anderen, daar was ze sterk in!  

Op haar 80e ging ze nog met haar scootmobiel op weg om kaartjes 

te maken bij de ouderen. 

Het grote verdriet in haar leven was het ziek zijn en het overlijden 

van haar zoon Peter toen hij nog maar 26 jaar was, En vervolgens 

werd haar dochter Heleen ziek en overleed 58 jaar. Dat heeft haar 

veel pijn gedaan. Maar ze vond steun in haar geloof. 

Op vrijdag 14 juni hebben wij afscheid van haar genomen in kerk-

dienst waarin ‘de Heer is mijn herder’ van Psalm 23 centraal stond.  

 

 





Seniorenreizen 

 
Diaconaal Werkverband Zeeuws-Vlaanderen 

 

Ook dit jaar wordt er een vakantiereis georganiseerd. 

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar!! 

 

 
 

Waar:      Hotel Het Bosgoed in Lunteren  

       (gericht op senioren)  Volpension 

 

Wanneer:     16 t/m 21 september 2024 

 

Wat gaan we doen:  Heen- en terugreis met de bus,  

       Dag- en avondprogramma’s,  

       Twee excursies,  

       Genieten van elkaars gezelschap!  

 

Informatie:     Ad Berkhout:  tel. 06-16 37 60 08 

       Mieke den Hamer:  tel. 06-15 91 68 39 



Vakantieweek Nieuw Hydepark 

 

Evenals vorig jaar, zal er ook in 2024 een Zeeuwse Vakantieweek 

in Nieuw Hydepark (voorheen Het Roosevelthuis)  

te Doorn georganiseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week is bedoeld voor ouderen, die door hun leeftijd en/of  

lichamelijke beperking(en) niet meer zelfstandig op vakantie  

kunnen gaan.  

 

Jaarlijks organiseert de werkgroep Zeeuwse Vakantieweek deze 

week voor mensen voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een 

aangepaste accommodatie en met hulp van vrijwilligers. 

De vakantieweek 2024 wordt gehouden van 7 t/m 14 december 

2024. 

De financiële eigen bijdrage die van de gasten gevraagd wordt 

voor deze week is € 775,=. Hierin zijn alle kosten inclusief uitstap-

jes opgenomen. Niet bij dit bedrag inbegrepen zijn de lunch tijdens 

het dagje winkelen op donderdag en eventuele drankjes tijdens de 

maaltijden etc. 

Aanmelden kan vanaf nu! Voor 14 augustus via de plaatselijke  

diaconie. 



Presentatie van de nieuwe naam voor onze ge-

meente. 

 
Zondag 23 juni waren wij na de dienst en na het eerste kopje kof-

fie uitgenodigd door Dagmar Elve, Mieke Verplanken en Marinka 

Mahu voor de presentatie van de nieuwe naam voor onze gemeen-

te. Zij gaven aan dat ze geen professionals waren in het kiezen 

van een naam, maar hadden wel hun best gedaan om weloverwo-

gen keuzes te maken. 

Dagmar presenteerde de onderstaande mooie uitleg: 

 

We staan op een kruispunt in onze geschiedenis. We zijn met el-

kaar onderweg naar een nieuw te vormen gemeente, naar een 

nieuwe tijd, waarin beide gemeenten samen zullen kerken. Daarbij 

hoort ook een nieuwe naam. We hebben nu nog allemaal een ei-

gen identiteit, maar met een nieuwe naam hopen we een nieuwe, 

gezamenlijke identiteit te creëren. Het biedt ons bovendien ook 

nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Kerkordelijk is bepaald dat we officieel (in de aktes) Protestantse 

gemeente te Hoek moeten heten. Dit is zo vastgelegd omdat er 1 

kerkgebouw staat op dit grondgebied. Maar deze naam hoeven we 

niet zelf te voeren. We krijgen er dus een roepnaam bij. In alle 

communicatie en in de volksmond zullen we de nieuw gekozen 

naam gaan voeren. Ook het kerkgebouw zal zo gaan heten. 

 Er zijn ongeveer 45 namen toegestuurd gekregen om te beoorde-

len!  

Hoe zijn die namen nu beoordeeld: 

De eerste schifting is gemaakt op al bestaande namen en op ge-

voel. Niet alles is relevant of passend bij onze gemeente. Of som-

migen namen bestaan al als gemeente binnen onze classis. De se-

lectie die de eerste schifting heeft overleefd,  zijn beoordeeld op 

een aantal criteria: 



De naam moet relevant zijn. Hij moet opvallen, maar ook goed 

aanvoelen voor iedereen; 

De naam moet passen bij onze identiteit; 

De naam moet makkelijk uit te leggen én te onthouden zijn; 

De naam moet geen afkorting zijn; 

De naam moet toekomstbestendig zijn. 

Dat betekent ook: Veel namen waarin 4 naar voren kwam, is nu 

wel passend, maar is dat ook in de toekomst het geval? Blijven we 

met vier oorspronkelijke gemeenten of komen er misschien nog 

wel bij? In dat geval is vier niet meer passend of actueel… 

En daar kwam een uiteindelijke selectie van 4 namen uit. Ze ko-

men in willekeurige volgorde. 

Er gaat natuurlijk pas echt over een logo nagedacht worden als de 

nieuwe naam bekend is. Is er iemand die het heel leuk vindt om 

logo’s te ontwerpen? Iemand die dit goed kan? Je mag jezelf aan-

bieden / mailen / contact opnemen / je melden bij  Dagmar, Marin-

ka of Mieke 

 

 



Onderweg 

Als fuserende gemeente zijn we geroepen om op weg te gaan. We 

zijn met elkaar onderweg, als kerk van de toekomst. 

‘Onderweg naar’ geeft iedereen ruimte om daar een eigen geloofs-

doel bij in te vullen. De symboliek van het ‘Nieuwe Jeruzalem’ 

spreekt veel mensen aan.  

‘Onderweg-kerk’ of ‘Onderweg-gemeente’ : een naam voor deze 

en voor de komende tijd. 

 

De Schakel (veel genoemd) 

Een schakel is een verbinding. De verbinding tussen Hoek en PSS. 

Het maandblad van PSS heet De Schakel. Op deze manier blijft 

deze naam voortbestaan op Hoek. Om samen een mooie verbin-

ding aan te gaan! We zijn individueel allemaal een schakel. Ver-

schillende mensen uit diverse dorpen. Samen vormen we het gro-

tere geheel. 

 

De Hoeksteen (paar keer genoemd) 

De steen die afgekeurd was, werd een belangrijke pijler. Een be-

kende naam, ook voor wijkgebouwen, maar heel treffend vanwege 

de combinatie van de kerk met Hoek. Een hoeksteen is een stevig 

fundament. 

 

Onder de Wieken 

Ons kerkgebouw staat letterlijk onder de wieken van de molen. 

Daarnaast is er een mooie symboliek: De molen staat voor Chris-

tus en het meel voor het brood dat wij breken. De vier wieken 

voor de kerken die op dit moment samen gaan en de wind drijft 

de wieken aan, zoals de Heilige Geest ons gaande houdt in het le-

ven. De molen geeft wat beschutting tegen de wind en daar – on-

der de wieken – is het goed toeven. Ruth 2:12: Hij zal je bescher-

men met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, 

zijn trouw is een veilig schild. 



Eén van de inzendingen is heel sterk, maar minder passend als 

nieuwe naam. Het zou wel een heel goede pay off, of ondertitel 

kunnen zijn. Het symboliseert hoe we ons samen voelen, namelijk: 

Samen kerk, samen sterk! 

We zijn samengevoegd, en hoeveel daar dan ook in de toekomst 

mogelijk nog bij komt… we blijven samen sterk en we vormen sa-

men 1 kerk! Het is ook meedenken of onze nieuwe naam ook een 

ondertitel mee mag krijgen. Of dat u iets voelt bij deze extra toe-

voeging. 

 

We gingen stemmen en voor de mensen die niet aanwezig waren, 

was er de mogelijkheid om t/m 28 juni hun stem uit te brengen 

Daarna is de winnende -nieuwe naam- bekend. En dan blijft het 

stil……  De kerkenraden worden op de hoogte gebracht van de 

nieuwe naam. Achter de schermen wordt er van alles in gang ge-

zet. Officiële zaken, bord voor op het gebouw, logo ontwer-

pen………. 

 

Feestelijke onthulling naam nieuwe gemeente op Startzon-

dag (15 september). 

 

Daarna gaat u de naam overal terug horen en zien 



De Schakel 

 
In onze gemeente is het de gewoonte dat om de 2 maanden een 

nieuwe Schakel verschijnt.  

Het kerkblad van de gemeente Hoek, de Hoeksteen verschijnt 

maar 1x per jaar. 

Een commissie gaat zich buigen over hoe volgend jaar, met de 

nieuwe gemeente, 

de communicatie met de gemeenteleden zal plaatsvinden. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

Collectebonnen. 
 

Graag attenderen wij u nogmaals op de mogelijkheid en de 

procedure voor het aankopen van collectebonnen. 

 

Gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil die 

collectebonnen willen bestellen boeken het bedrag (steeds in een 

veelvoud van € 20, een vel/blad bevat 20 bonnen van € 1,00) als 

volgt over: 

- totaalbedrag in veelvoud van € 20 op bankrekeningnummer  

        NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK PG Hoek, 

- onder vermelding van uw woonadres bij omschrijving. 

 

Onze scriba, Bart Kindt, zorgt vervolgens voor de uitlevering van                                

 uw collectebonnen. 



 

Predikant:    vacant 

Privacyverklaring 
 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.  

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en 

werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan 

is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt 

opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrige-

ren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar 

      ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl . 

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de 

Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:  

   redactieschakel@zeelandnet.nl 

mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl


Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is 

opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.  

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 

inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.  

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 

vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.  

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo 

mogelijk de meisjesnaam erbij.  

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 

haakjes de woonplaats te vermelden. 

 

 

De adressen zijn: 
Zorgsaam Ziekenhuis  de Honte Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Canadalaan 58   4551 AL  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen  Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 

De Hoge Platen    Westlandstraat 4    4511 XX Breskens 


